
	
Vandaag	was	de	Multistijlendag	voor	de	jeugd	in	Papendal.		
Dit	is	een	initiatief	van	het	programma	Talentontwikkeling	
van	de	Dutch	Aikikai	Foundation	en	georganiseerd	door	
Aikido	Nederland.		
Verschillende	leraren	van	verschillende	dojo’s	gaven	er	les	
aan	alleen	de	jeugdleden.		
	
Yanna,	Mirthe	en	Lieke	zijn	gegaan	vanuit	onze	dojo.		
Vanmorgen	om	8.15	stapten	de	eerste	twee	dames	bij	me	in	
de	auto.	En	gingen	op	weg	richting	Papendal,	om	onderweg	
de	derde	dame	op	te	halen.	Ook	was	Kevin	erbij,	die	mij	af	en	
toe	assisteert	met	een	les.		
We	kwamen	netjes	op	tijd	aan	in	Papendal.	Omkleden	en	
naar	de	dojo.		
	

	
Het	was	er	nog	koud	in	de	dojo,	maar	al	snel	
was	iedereen	opgewarmd	en	klaar	om	leuke	
lessen	te	volgen.	Er	waren	veel	kinderen	naar	
de	dojo	gekomen,	waardoor	het	er	lekker	druk	
was.		
Yanna,	Lieke	en	Mirthe	deden	enthousiast	mee.	
De	sensei	van	wie	ze	een	les	hadden	gevolgd	
vond	het	leuk	om	te	zien	dat	ze	zo	gemotiveerd	
zijn.		
En	natuurlijk	veel	lachen	met	zijn	drieën.		
	
Dit	was	een	eerste	stage.	En	er	zullen	vast	nog	
meer	volgen.		
	
	
	

	
	
	


